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FRANCISCUS EN ECOLOGIE, 
ZORG VOOR DE SCHEPPING 

Met onderstaande lessuggestie kan je als leerkracht of vormselcatechist zelf aan de slag. 
Elementen uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi worden er gecombineerd met 
schilderijen en citaten van Lucy D’Souza rond wie de expo in Pastoraal Centrum – Seminarie 
draait. Deze expo is te bezoeken van 18 oktober tot 20 december. Meer info op www. 
ZonneliedexpoHasselt - Home 

Ecologische engel 
We kijken samen naar het schilderij. Herken je een aantal vogels? (specht, hop, ijsvogel,…) 

 

 

 

De ecologische engel omarmt een boom. De boom symboliseert de rijkdom in de natuur en het 
belang van het ecologische evenwicht. Hij is niet alleen een woonplaats voor vele dieren maar 
ook kostbaar voor ons en voor alle komende generaties. Twee jonge boomscheuten zijn een 
teken van hoop voor de toekomst. De engel  beschermt en verzorgt de boom. Willen wij ook die 
engel zijn die zorg draagt voor de natuur en de hele schepping en zo medescheppers zijn voor 
het Rijk Gods?  
 

https://www.zonneliedexpohasselt.net/
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Hoe kan jij, zoals deze engel, de bomen of de natuur omarmen, verzorgen of genezen? 
Wat zou je zelf kunnen doen? 
Wat zou je samen kunnen doen? Welke afspraken zou je daar rond willen maken? En met 
wie?  

 

Doe-opdracht: maak twee vleugels en een wereldbol en word zelf een ecologische engel! 
Stuur ons jouw selfie door! Stuur ons jouw selfie door! Op de tentoonstelling…. 
 

Laat ons een bloem 
Door LikeMe (ketnet) – Youtubelink: #LikeMe | Laat ons een bloem - YouTube 

Door Metejoor - Youtubelink: Metejoor - ‘Laat Ons Een Bloem’ - YouTube 

 Tekst lied als bijlage 1 
 

Dit lied sluit aan bij het schilderij van de ecologische engel. Waarom denk je? 

Het lied is meer dan 50 jaar geleden geschreven. Is er iets veranderd ondertussen?  

Vind je het een droevig lied?  

Het refrein is anders dan de strofen. Waarin ligt het verschil?  

Wat kan jij doen voor het behoud van de natuur? Voor de biodiversiteit? Bloemen zaaien, 
bomen planten,…? 

 

Laudato Si - een brief van Paus Franciscus aan alle mensen (2015) 
 

Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen zijn verenigd als broeders en zusters in een 
wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door Gods liefde voor elk van zijn schepselen en die 
ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met broeder zon, zuster maan, zuster rivier 
en moeder aarde. (Paus Franciscus, Laudato Si’, § 92) 
 
Paus Franciscus schreef een brief aan jou. Hij wil dat we samen goed zorgen voor ons thuis, de 
aarde. We houden van de wereld en van de mensen. Laten we samenleven met de natuur en 
elkaar en goed voor alles zorgen. De wereld kan niet wachten. Laten we er vandaag mee 
beginnen! Deze klimaatvideo over zorgen voor de aarde en elkaar is gemaakt voor kinderen, als 
onderwijs thuis, op school of in de kerk. Hij is, met toestemming van CAFOD, vertaald naar het 
Nederlands door Anna Sijbinga, Laudato Si' Alliantie Nederland.  

Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=6UHv8-_4m4w 

https://www.youtube.com/watch?v=rLVKtoCVL4U
https://www.youtube.com/watch?v=iUSeVLjtmHA
https://www.youtube.com/watch?v=6UHv8-_4m4w
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Boom van liefde en barmhartigheid  
 
De boom krijgt hier de kleurrijke gestalte van een persoon die haar vruchten uitdeelt: 
vertrouwen (geel), hoop op God (blauw) en allesomvattende liefde (rood). De bloemen zijn 
een symbool van liefde en vreugde voor alle schepselen.  
De handen, de takken en de bladeren dragen ogen om de noden van de anderen te zien en zo 
te bouwen aan een leefbare wereld voor iedereen, Moeder Aarde inbegrepen.  

 

 

 
We werkten ook een pakket lessuggesties uit rondom bomen zelf: neem zeker een kijkje op 
onze website waar alle lessuggesties terug te vinden zijn: ZonneliedexpoHasselt - Home  
 

Planten van een Laudato Si’boom  
Ecokerk nodigt elke geloofsgemeenschap, school… uit om een Laudato Si’ boom te planten 
als verwijzing naar het Zonnelied als de encycliek van paus Franciscus Je vindt een 
uitgebreide handleiding op deze webpagina van ecokerk: Plant een Laudato Si'-boom 

 Op 18 oktober planten we tijdens de vernissage van de expo van Lucy D’Souza ook 
een Laudato Si boom geplant in de tuin van het Pastoraal Centrum – Seminarie te 
Hasselt. Bezoek je nadien de tentoonstelling, groet dan ook even deze boom!  

https://www.zonneliedexpohasselt.net/
https://netrv.be/plant-een-laudato-si-boom
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Kleurplaat Zonnelied 
 
In deze prent vind je verschillende elementen uit het Zonnelied terug: broeder zon en zuster 
maan, wind, water, vuur. Centraal staat, zoals ook vaak bij Lucy een boom die de groeikracht 
van zuster, moeder aarde symboliseert.  

 

 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde 

die ons, mens en dier, voedsel geeft 
met allerlei vruchten met bloesem  

en de bomen en groen gras. 
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Bijlage 1: Laat ons een bloem (Louis Neefs – 1970) 
 
Dit is een lied voor de mensen die zorgen, 
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn, 
Dit is een lied voor de doden van morgen, 
Begraven, gekist in een stenen woestijn. 
  
Je breekt en je hakt en je boort door de bergen, 
Je maakt elke heuvel gelijk met de grond, 
De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen, 
Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond. 
 
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. 
Laat ons een boom en het zicht op de zee, 
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, 
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee… 
 
De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven 
Het zand op de stranden vervuild door mazout, 
En jij door je tankers en chequeboek bedorven, 
Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed. 
 
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. 
Laat ons een boom en het zicht op de zee, 
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, 
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee… 
 
En zo zal dan morgen het leven verdwijnen, 
Verslagen door staal en gewapend beton, 
De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen, 
Geen mens die nog weet hoe het einde begon. 
 
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. 
Laat ons een boom en het zicht op de zee, 
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, 
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…  
 


