MANDALA

Met onderstaande lessuggestie kan je als leerkracht of vormselcatechist zelf aan de slag.
Elementen uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi worden er gecombineerd met
schilderijen en citaten van Lucy D’Souza rond wie de expo in Pastoraal Centrum — Seminarie
draait. Deze expo is te bezoeken van 18 oktober tot 20 december.

Meer info op ZonneliedexpoHasselt - Home

Wat is de betekenis van de mandala?

In vele van Lucy’s schilderijen is het cirkelvormige patroon van de mandala te herkennen.
Hierover zegt ze het volgende:

“De mandala is een geometrisch ontwerp, meestal in de vorm van een cirkel, waarin de
herhaling een gevoel van orde geeft. Zowel de omtrek als de binnenzijde kunnen gezien worden
als een zoeken naar orde. Of meer algemeen: als een zoektocht naar binnen en naar buiten, als
een innerlijke en een uiterlijke reis.

Wat voor mij persoonlijk belangrijk is, plaats ik in het midden in de vorm van een symbool.
Bijvoorbeeld de vis is voor mij het symbool van Christus, de schelp het symbool voor het woord
van God. Dus plaats ik hen in het midden om het sacrale en het belang ervan te benadrukken.
In die zin is de mandala als een heilige ruimte, met in het midden de verborgen levenskracht
die zich uitbreidt naar buiten toe en voelbaar is rondom.” (Lucy)

Voor meer info over mandala’s klik hier.

Vismandala - Rijkdom van de oceaan
-Kijk naar de twee schilderijen Vismandala en Rijkdom van de oceaan.



https://www.zonneliedexpohasselt.net/
https://www.zonneliedexpohasselt.net/mandala.html

Geeft de mandala je een gevoel van orde en rust?
Zou je de twee mandala’s ook een andere titel kunnen geven? Waarom?
Als je zelf een mandala zou maken, welk symbool zou jij in het midden plaatsen?

Watis voor jou het allerbelangrijkste en met welk symbool zou je dat tekenen?

Kruidenmandala — Levensstroom

-Kijk naar de het schilderij Kruidenmandala en De Levensstroom.

Herken je hierin de kenmerken van de mandala? Cirkelvorm? Kern? Orde?

In welke zin verschillen ze van de twee vorige mandala’s?

In welke zin vertellen ze iets over de innerlijke en uiterlijke reis?

Wat is voor jou een reis naar binnen?

Waar vind je kracht? Welk symbool? En helpt ‘je kern’ je op de reis naar buiten?

Wat zou voor jou een reis naar buiten kunnen zijn?



Doe-opdrachten

-Vind je andere mandala’s in de tentoonstelling?
Element vuur
Sacred space - de heilige boom
Franciscus is een met alles in het Zonnelied

Boom van barmhartigheid, gerechtigheid en liefde

-Maak zelf een mandala met elementen uit de natuur

Maak met de verschillende elementen uit de natuur (vruchten, noten, stenen, schelpen,
dennenappels, bloemen, bladeren,...) een mandala.

Doe het samen, in kleine groepjes, of alleen.

Herken je de elementen aarde, water, lucht en vuur in de aangebrachte voorwerpen?

-Kleur een mandala in
We hebben 2 verschillende mandala’s in de aanbieding:

-Broeder zon en zuster maan van Lucy zelf, je herkent er ook het Yin-Yang element in
(zie ook andere lessuggestie hierover)

- Zonneliedmandala van zuster Elisabet Luurtsema osc:

“In het jubileumjaar van het Zonnelied wilde ik er graag een mandala over maken. Het
tekenproces hielp om nog meer in verbinding te geraken met het veelkleurige Zonnelied.
Deze lijntekeningversie om in te kleuren is voor de kleine of grote mens.”

Herken je de 10 verschillende strofes uit het Zonnelied









