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DE VIER NATUURELEMENTEN 

Elk element heeft zijn eigen kleur 
Er zit iets kinderlijks en tegelijk diep volwassen in hoe Franciscus spreekt: broeders en 
zusters in wind en water, in vuur en aarde. Het is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar een 
terugkeer naar hoe we ooit keken: met verwondering, met zachte ogen. Kleur helpt om die blik 
opnieuw op te roepen. Ze legt accenten, vergroot eigenheid, en in hun kleurrijk samenspel 
raken we opnieuw in vervoering om die schoonheid van Gods schepping. Wees geprezen, 
mijn Heer!  

Ook Lucy D’Souza gebruikt in haar schilderijen veel heldere kleuren.  

 
Mijn schilderijen vallen ook op door hun sterke kleuren. Mensen zeggen soms dat de kleuren 
lijken te schitteren. Dit komt omdat ik de olieverf, zelfs de kleinste details, niet met een borstel 
maar met een spatel aanbreng op het doek. Ik gebruik bijvoorbeeld graag de kleur groen in alle 
tinten, soms zelfs in verrassende combinaties zoals voor de liefde die we normaal associëren 
met de rode kleur. (Lucy) 
 

Kleuren hebben een directe invloed op ons brein en gedrag omdat ze onbewust emoties en 
associaties oproepen. Zo kan rood ons hart sneller doen kloppen en een gevoel van urgentie 
of passie wekken, terwijl blauw juist rust, vertrouwen en kalmte bevordert. Geel stimuleert 
optimisme en creativiteit, maar kan in hoge doses ook onrustig maken. Groen wordt vaak 
ervaren als herstellend en evenwichtig, omdat het de balans van de natuur weerspiegelt. 
Deze reacties komen deels voort uit culturele betekenissen, maar hebben ook een 
biologische basis: onze hersenen koppelen kleuren razendsnel aan ervaringen, waardoor ze 
ons humeur, onze concentratie en zelfs onze beslissingen subtiel sturen. 

Het is daarom mooi om de elementen van het Zonnelied een kleur toe te kennen, zoals bv. 
een gebedsarmband of een Zonneliedkrans. Het werken met kleur maakt het ook mogelijk om 
op een speelse manier het Zonnelied te benaderen: denken we maar aan het 
Zonneliedkwartet of een Zonneliedtwister.  

 

 
'De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een 
bron van wijsheid. ' (Spreuken 18,4) 
 

  

https://www.franciscaansleven.be/lsgebedsarmband.html
https://www.franciscaansbezinnen.be/zonneliedkrans.html
https://www.franciscaansleven.be/zonneliedkwartet.html
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Vier natuurelementen 
Ken je de vier natuurelementen? (aarde, water, lucht en vuur) 

Hieronder vind je de vier schilderijen van Lucy met de elementen: kan jij de vier elementen 
koppelen aan onderstaande schilderijen.   

    

Welke namen geeft Franciscus van Assisi aan deze elementen?  

Zuster, moeder aarde, zuster water, broeder wind en broeder vuur 

Lucy D’Souza schildert deze elementen soms ook in een ronde vorm als paren. Kan je 
herkennen welke elementen ze hieronder combineert?  

 Zuster water en broeder wind, broeder vuur en zuster, moeder aarde.  

  

Welke extra paren benoemt Franciscus in zijn Zonnelied?  

 Broeder zon en zuster maan, vrede en zuster dood 
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Het vijfde element: ether - ruimte 
In India is er naast de vier elementen ook nog een vijfde element, zoals in onderstaande 
reeks. Van ether (ruimte), via lucht, water, vuur tot de boom als symbool voor de aarde.  

 

 

‘In je element zijn’: 
In je element zijn betekent een plaats of een situatie waarin iemand zich goed voelt. Een 

omgeving waar hij/zij zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien. 

Wanneer ben jij ‘in je element’? Zwemmend in het water? Fietsend in de wind? Wandelend in 
het bos, zingend rond het kampvuur?  

Kies een schilderij uit de tentoonstelling van Lucy dat daar het beste bij aansluit.  

Vertel het aan elkaar. Luister goed naar elkaar. 

 
Beeld je eigen element uit. Doe alsof je je element bent. Beweeg en maak geluiden. Schrijf er 

een kort gedicht/tekst bij. Maak een woordzoeker met de kenmerken van je element.  
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Spreekwoorden met de elementen 
Welk spreekwoord past bij jou? In welk spreekwoord herken iets van jezelf. Raad welk 
spreekwoord de afbeelding uitbeeldt.  

.   

=> Je hart luchten 

  

=> Een gat in de lucht springen 

  

= >Er hangt een donderwolk over je gezicht 

  

=> Je bent een zonnetje in huis 

  

=> In vuur en vlam staan. 

  

=> Go with the flow 
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Woordzoeker zuster water  
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Franciscus en broeder boom 
Broeder Zon scheen ongenadig hard en na een lange staptocht langs vele Italiaanse dorpjes 
was Franciscus van Assisi uitgeput. Toen zag hij in het midden van een veld een mooie, grote 
eikenboom. Franciscus liep ernaar toe en plofte zich neer in de schaduw van de boom: hij viel 
bijna onmiddellijk in een diepe slaap. Plots hoorde Franciscus een diepe zucht, en zelfs 
gesnik… Franciscus keek om zich heen maar zag niemand…  

Toen hij heel goed luisterde, ontdekte hij dat het de grote eikenboom was die zuchtte en snikte. 
Franciscus sprak tot de boom: “Broeder Boom, je lijkt me zo verdrietig! Is er iets aan de hand? 
Kan ik je met iets helpen?” En de boom sprak tot Franciscus: “Ach Broeder Franciscus, wat 
verlang ik er naar om, net zoals jij, de wereld rond te trekken en op avontuur te gaan. Of zoals 
de vogels vleugels te kunnen uitslaan en nieuwe horizonten te verkennen. Maar ik sta hier maar, 
midden op een veld: dag in dag uit, altijd op dezelfde plek. Ik verveel me zo!” Franciscus 
glimlachte naar de boom en zei: “Broeder Boom, ieder heeft zijn eigen krachten maar ook zijn 
eigen beperkingen. Stel je voor dat het water vuur zou willen zijn: wie zou dan onze dorst 
lessen? Of dat de lucht aarde zou willen zijn: hoe zouden wij dan ademen? Broeder Boom, je 
hebt er geen idee van hoeveel deugd jouw schaduw me doet nu ik hier kan rusten. Jouw takken 
bieden bescherming en een thuis voor vele vogels. Jouw eikels zorgen voor het voedsel van 
talrijke dieren: in jouw stam huist zelfs het nest van een bosuil en voor pelgrims ben je een 
herkenningspunt op hun route. Jij trotseert eeuwenlang stormen omdat je diep geworteld ben. 
Weet je, broeder boom, soms droom ik er wel eens van om boom te zijn.” De eikenboom zweeg 
even, haalde diep adem en zei toen: “Je hebt er geen idee van, broeder Franciscus, hoeveel 
deugd jouw verhaal me nu doet! Kom maar af en toe in mijn schaduw liggen en me vertellen 
over je avonturen: ik zal hier trouw op je blijven wachten!”  

Plots schrok Franciscus wakker van zijn eigen gesnurk… hij luisterde even heel aandachtig 
maar hij hoorde broeder boom niet meer praten… “Wat een mooie droom!” zei Franciscus en 
hij stond op om weer verder te trekken. Maar toen hij verderop toch nog even achterom keek, 
leek het alsof de grote, mooie eikenboom met zijn takken in de wind naar Franciscus zwaaide. 
En Franciscus zwaaide terug en riep: “ Tot binnenkort, broeder boom, hou een plekje vrij voor 
mij in je schaduw!” En met een glimlach dankte hij God om zoveel moois in de schepping.    


