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ZONNELIED 
Inleiding 

Het leven van Sint Franciscus verliep dikwijls door 
periodes als een donkere nacht was. Op het einde van 
zijn leven, toen hij zelf het licht nauwelijks kon verdragen 
aan zijn ogen, dichtte hij het Zonnelied want hij was 
verzoend met de Allerhoogste, en diep verbonden met 
alle broeders en zusters in de schepping. De lofzang die 
hij componeerde gaf hij de naam ‘Loflied van broeder 
zon’. De zon is voor hem immers de mooiste van alle 
schepselen en kan beter dan alle schepselen gezien 
worden als beeld van God. Afdalend, van boven naar 
beneden en twee aan twee, de hemellichamen, broeder 
zon en zuster maan en de sterren; de 4 elementen, 

broeder wind en zuster water, broeder vuur en zuster aarde. Eén broederschap met alle 
kosmische schepselen. Als de mens zo leeft komt hij tot vrede, bij voorspoed en bij 
tegenspoed. Ja zelfs in de schaduw van dood voelt hij Gods aanwezigheid.  

Ontstaan van het Zonnelied  
Op een dag ging Franciscus rechtop zitten. Hij dacht even goed na, en toen begon hij zachtjes 
te praten: "Allerhoogste, almachtige, goede Heer. (1)" Hij maakte er een lied van en leerde zijn 
medebroeders hoe ze het moesten zingen. Franciscus voelde zich op dat moment rustig 
vanbinnen hoewel hij eigenlijk zwaar ziek was en veel pijn had. Hij wilde graag dat broeder 
Pacificus bij hem kwam. Die broeder was vroeger een beroemde zanger en dichter geweest en 
wist veel van muziek. Franciscus wilde dat Pacificus samen met een paar andere broeders 
door het land zou reizen. Ze zouden mensen vertellen over God en daarna samen het Zonnelied 
zingen. Franciscus zei vaak: "We moeten Gods troubadours worden en het Zonnelied overal 
zingen. We moeten mensen blij maken in hun hart en hen helpen om dichter bij God te komen.". 

Franciscus vernoemde het Zonnelied bewust naar broeder Zon. Want de zon is het mooiste wat 
God heeft gemaakt en laat ons iets van God zien. Franciscus zei ook vaak: "Als broeder zon (2) 
opkomt, moeten we God danken, want Hij geeft ons licht om te kunnen zien. En als het donker 
wordt, dan schitteren de sterren en geeft zuster maan ons zacht en troostend licht. (3). Maar 
er is zoveel meer om te danken: Broeder wind (4) blaast de wolken weg en zorgt voor ander 
weer. Zuster water (5) lest onze dorst en broeder vuur geeft ons warmte in de kille nacht. (6) 
Zuster, moeder aarde (7) geeft ons fruit en groenten te eten en laat de prachtigste bloemen 
bloeien. Zijn medebroeders zeiden tegen Franciscus: “Wij zijn God dankbaar voor jou (8), en 
voor Clara. Jullie leven zo dicht bij het evangelie! Jullie geven ons hoop en stralen vrede uit”! 
Maar Franciscus antwoordde: “Weet dat niemand, zelfs de meeste heilige man of vrouw van 
ons hier op aarde eeuwig leeft: ooit gaan we allemaal dood, dat hoort bij het leven. Laten we 
dus ook de dood omarmen als zuster.” (9) En zo werd het Zonnelied geschreven als danklied 
voor al het goede dat we heel eenvoudig elke dag opnieuw mogen ontvangen. (10)* 

*Bovenstaande tekst is gebaseerd op Herinneringen 83. De nummers verwijzen naar de 
verschillende strofes van het Zonnelied 
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Zonnelied van Sint Franciscus van Assisi 
 

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 
en geen mens is waardig U te noemen. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,  
vooral heer broeder zon,  

die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en stralend met grote luister. 

Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt, 

schitterend, kostbaar en mooi. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind 
en door de lucht en de wolken, 

het helder weer en ieder jaargetijde, 
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur, 
door wie Gij voor ons de nacht verlicht. 
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, 
Ons, mens en dier, in leven houdt en voet 

Met vruchten van bloesemende bomen en groen gras 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, 
door hen die vergiffenis schenken door uw liefde, 

en ziekte en verdrukking dragen. 
Gelukkig zij die dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond. 

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, 
door onze zuster de lichamelijke dood, 

waaraan geen levend mens ontsnappen kan. 
Wee hen die sterven in doodzonde. 

Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil, 
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
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Loof en zegen mijn Heer 
en dank en dien Hem met grote nederigheid. 

 

 
Bovenstaande 10 gekleurde cirkels vormen samen een Zonneliedkrans. Je kan deze gebruiken 
als een cirkel met (gekleurde kaarsen) om het Zonnelied te vervolledigen. Ook ons 
Zonneliedkwartet( zie hieronder) is hierop gebaseerd.  
 
 

Een lied dat verzoent 
Kort nadat Franciscus het Zonnelied had 
gecomponeerd ontstond er in Assisi ruzie tussen de 
bisschop en de burgemeester, in die tijd podestà 
genoemd. De banvloek van de bisschop werd 
beantwoord met een reeks van tegensancties van de 
podestà. Het conflict escaleerde en er was niet meteen 
geen uitzicht op verzoening. Toen dit Franciscus ter ore 
kwam, voegde hij een strofe toe aan zijn Zonnelied: 
“Wees geprezen, mijn Heer, door degene die omwille 
van uw liefde, vergiffenis schenken en ziekte en 
verdrukking dragen.” Hij riep twee van zijn 
medebroeders bij zich en gaf hen de opdracht om de 
podestà en alle notabelen uit te nodigen om naar het 
bisschopshuis te komen. Toen allen daar verzameld 
waren en ook de bisschop kwam kijken wat er gaande 
was, zongen de broeders deze nieuwste versie van het 
Zonnelied. De bisschop en de podestà kwamen tot 
inkeer en vroegen elkaar om vergeving. (Her 84) 

 
Het schilderij van Lucy beeldt een Bijbelse verzoening uit: Isaac en Ismaël verzoenen zich met 
elkaar bij het graf van hun vader. (Genesis 25,7-9) De boom van verzoening nodigt elk van ons 
uit om, over verschillen heen, elkaar de hand te reiken als broeders en zusters. 
 
 
 
Heb jij soms ruzie met iemand? Hoe wil jij het goed maken: Door de hand reiken of zelfs een 
liedje zingen?  
 

https://www.franciscaansbezinnen.be/zonneliedkrans.html
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Een lied dat zuster dood omarmt 
Anderhalf jaar later, toen Franciscus’ 
gezondheid verder achteruit ging, liet hij een 
arts bij zich komen en vroeg hem om een eerlijk 
antwoord. Toen die hem verklaarde dat er geen 
beterschap meer mogelijk was en Franciscus 
binnenkort zou sterven, hief hij zijn armen 
omhoog en verwelkomde hij zuster dood (Her 
100). Hij voegde toen ook nog een laatste strofe 
aan het Zonnelied toe: “Wees geprezen, mijn 
Heer, om zuster dood die geen levend mens 
kan ontvluchtten.” Hij vroeg meteen ook aan 
broeder Leo en broeder Angelo om het 
volledige Zonnelied luid en vrolijk bij zijn 
sterven te zingen (Her 7).  Zo werd het 
Zonnelied voltooid en kreeg uiteindelijk ook 
zuster dood die eigen is aan het leven ook een 
plek in Franciscus’ danklied.  

 
Ken je iemand die recent gestorven is? Heb je het stervensproces van dichtbij meegemaakt? 
Denk je nog vaak terug aan die persoon?  
 
Kan de dood een zuster zijn?  
 
 

 

Bijbelse wortels van het Zonnelied 
Vergelijk het Zonnelied met onderstaande Bijbelse teksten. Welke gelijkenissen en verschillen 
merk je op.  

Genesis (Bijbel in gewone taal) 

God zei: “Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.” 
Zo gebeurde het. Op het land kwamen er allerlei planten met zaad en allerlei bomen met 
vruchten. En God zag hoe mooi het was. (Gn 1,11-12) 

Psalm 8 (Bijbel in gewone taal) 

Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde!  
 
In de hemel klinkt een lied over uw macht.  
Zelfs kleine kinderen zingen over u.  
Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden verslaat.  
Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt.  
Ik kijk naar de maan en de sterren  
die u daar een plaats hebt gegeven.  
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En ik denk:  
Een mens is niet belangrijk,  
en toch denkt u aan hem.  
Een mens is maar klein,  
en toch vergeet u hem niet.  
 
U hebt de mensen veel macht gegeven,  
ze zijn bijna zo machtig als goden!  
Ze mogen heersen over alles op aarde.  
U hebt hun alles gegeven:  
De schapen en de koeien,  
alle dieren op het land.  
Ook de vogels in de lucht  
en de vissen in de zee,  
alle dieren in het water.  
 
Heer, onze Heer, groot is uw macht, overal op aarde! 
  

Lofzang van Daniël (eigen vrije vertaling) 

God, U bent geweldig! U bent al heel lang onze God, en we houden van U.  
Uw naam is heilig en prachtig, en we zullen U altijd eren. 
U woont in de hemel, zo hoog en mooi – we prijzen U voor altijd. 
Alles wat U gemaakt hebt, zegt: “Dank U, God!”  
De engelen roepen: “God is goed!”  
De hemel zegt: “God is groot!”  
Het water boven de wolken zegt: “God is machtig!” 
Alle sterke dingen van God roepen: “God is de beste!”  
De zon en de maan zeggen: “God is licht!”  
De sterren knipperen: “God is schitterend!” 
De regen en de dauw fluisteren: “God zorgt voor ons.”  
De geesten van God zeggen: “God is liefde.”  
Het vuur en de hitte roepen: “God is krachtig!”  
De kou en de warmte zeggen samen: “God is overal!” 
De vorst en de sneeuw roepen: “God is wonderlijk!”  
De dagen en nachten zeggen: “God is altijd bij ons.”  
Het licht en de duisternis fluisteren: “God ziet alles.”  
De bliksem en de wolken roepen: “God is machtig!” 
En de aarde zegt: “Dank U, God, voor alles wat leeft!” 
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Zonnelied voor kinderen (Marjet de Jong) 
Heel de schepping zingt voor u, 
lieve God almachtig! 
Broeder zon bezingt de dag 
stralend mooi en krachtig. 
 
Zusje maan en al haar sterren 
staan te fonkelen van verre. 
 
Broeder wind blaast met een zucht 
stapelwolken door de lucht. 
 
Zuster water met haar stroom 
wast de aarde fris en schoon. 
 
Broeder vuur danst laag en hoog 
stoer en vrolijk voor ons oog. 
 
Zuster aarde, onze moeder, 
geeft ons voedsel, planten, bloemen. 
 
En de mens die zonder klagen 
alle zorgen weet te dragen 
en een ander kan vergeven, 
is een parel van uw vrede. 
 
Dank u zelfs voor zuster dood 
die ons terugdraagt in uw schoot. 
Al uw werk is prachtig. 
Heel de schepping zingt voor u, 
lieve God almachtig! 
 
Marjet de Jong 
  



 

7 
 

Zonnelied (Kolet Janssen) 
Bekijk de YouTube video op https://youtu.be/6qbIgm7AwVY  

Soms, als ik stil ben, weet ik het zeker: 
er is Iemand die ons draagt, altijd en overal. 
Te groot om een naam te geven misschien, 
duizelingwekkend hoog en diep in elk van ons. 
 

Jij bent onze Iemand, met een hart zo warm en ruim,  
dat wij er altijd kunnen komen schuilen. 
Heel onze wereld komt uit jouw handen, 
Jij hebt er een wonder van gemaakt. 
 

Kijk, daar is de zon, onze zus in de lucht. 
Overdag schijnt ze over muren en door ramen 
Alles wat leeft richt zich naar haar licht. 
Ook als we haar niet zien, is ze er wel. Net zoals Jij. 
 

In de nacht glanzen onze zussen de maan en de sterren. 
Stippen van licht aan de donkere hemel. 
Als alles zwart is, waken ze over ons. Net zoals Jij. 
Ze zijn heel ver weg en toch altijd dichtbij. 
 

We zijn blij, lieve Iemand, om onze broer de wind. 
Hij streelt onze huid en laat onze haren wapperen, 
hij stoeit met bomen en wolken, geeft fietsers een duwtje in de rug. 
Hij waait onze angst weg en maakt ons hart licht. Net zoals Jij. 
 

En dan is er nog broertje water, het kan overal doorheen. 
Het stilt onze dorst, maakt ons fris en schoon. 
Het kabbelt en stroomt, of komt gewoon uit de kraan. 
Zo puur en eenvoudig, en toch altijd een cadeau. 
 

Jij gaf ons ook nog broeder vuur, zo sterk en warm. 
Zijn vonken geven kracht en laten alles draaien. 
Wij warmen ons aan hem en in ons hart 
brandt diezelfde vlam, we steken elkaar aan. 
 

Jouw aarde, onze moeder, voedt ons en al wat leeft. 
Alles hangt samen en hoort bij elkaar.  
Haar groeikracht priemt door alle kieren. 
Zij leert ons volhouden en maakt ons taai. 
 

En bovenal gaf Je ons elkaar: broers en zussen in alle soorten. 
Mensen vol hoop, mensen vol liefde. Net als Jij. 
Mensen die vergeven, mensen met eindeloos geduld. 
Mensen die onrecht en pijn kunnen verdragen en toch mensen blijven. 
 

Vroeg of laat komt onze zuster de dood voor elk van ons. 
Leer ons, lieve Iemand, om ook haar welkom te heten. 
Help ons vertrouwen dat Jij al het goede bewaart,  
Voor iedereen die na ons komt. En voor ons allen ooit. 
 

https://youtu.be/6qbIgm7AwVY
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Laudato Si’, Mi Signore 
Bekijk de YouTube video op https://youtu.be/bHR2i_LcWqI  

 

https://youtu.be/bHR2i_LcWqI
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Zonneliedkwartet 

Allerhoogste: jij doet wonderen!  

We maakten een Zonneliedkwartet rondom de 10 strofes van het Zonnelied: elke strofe is een 
kwartet.  

1. Allerhoogste 
2. Broeder Zon 
3. Zuster Maan 
4. Broeder Wind 

5. Zuster Water 
6. Broeder Vuur 
7. Zuster, Moeder Aarde 
8. Franciscus en Clara  

9. Zuster Dood 
10. Nederigheid

 
Elke kaart van bovenstaand kwartet draagt een nummer en laat telkens ook een bepaalde 
eigenschap oplichten. Bv. ‘Allerhoogste: Jij doet wonderen’ of ‘Franciscus en Clara: jullie zijn 
bruggenbouwers’ of nog: ‘Broeder Vuur: jij bent sterk’.  

Spelregels 

Kwartet is geschikt voor twee tot maximaal vier spelers. 
Het kaartspel is voor alle leeftijden en telt in deze versie 
slechts 40 kaarten.  

DOEL VAN KWARTET 

Het doel van dit kaartspel is om vier soortgelijke kaarten 
(kwartet) te verzamelen. Door slim te spelen en goed te 
vragen, kun je setjes maken. Blijf ook tijdens de beurten 
van anderen opletten, want je kunt ontdekken wie de 
kaarten heeft die jij nodig hebt. De speler met de meeste 
setjes aan het einde wint het spel 

VOORBEREIDING 

De speelkaarten moeten verdeeld worden over alle deelnemers. Elke speler krijgt 10 kaarten 
in zijn hand. Laat niet in je eigen kaarten kijken tijdens het spel!  

KWARTET SPELEN 

"De jongste speler begint het spel en daarna gaan we met de klok mee. Als het jouw beurt is, 
vraag je een andere speler om een specifieke kaart: Noem daarbij altijd eerste het element en 
daarna het nummer. Bv. Heb jij Zuster Dood nr 3 voor mij. Het nummer van de kaart vind je 
onderaan door de gekleurde bollen te tellen. Vraag altijd om een kaart die je nodig hebt voor 
een setje en waarvan je er al eentje in je hand hebt.  

Als de andere speler de kaart heeft, moet die deze aan jou geven. Je mag dan nog een keer 
vragen. Heb je een set van vier kaarten, roep dan 'kwartet' en leg de kaarten op tafel en lees je 
het volledige kwartet voor. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Als de andere speler de 
kaart niet heeft, ben je je beurt kwijt. Het spel is afgelopen als alle kwartetten zijn gemaakt." 

Meer info op: www.franciscaansleven.be/zonneliedkwartet  

http://www.franciscaansleven.be/zonneliedkwartet

